
 

 

 

 

 

Gebed voor de slachtoffers van de aardbeving in Nepal 

 

Heer,  

We hebben de beelden op tv gezien van de ingestorte huizen, van de levenloze lichamen die 
onder het puin vandaan werden gehaald en van radeloze overlevenden.  

We bidden u om deze mensen bij te staan. Geef hen de kracht, moed en het vertrouwen dat 
een ander hen tot steun zal zijn.  

Heer, we bidden u voor de hulpverleners die op zoek zijn naar overlevenden. Hulpverleners 
die via bijna onbegaanbare wegen slachtoffers voorzien van de eerste levensbehoeften. Sta 
hen bij.  

Juist op deze momenten hebben wij u zo nodig Heer.  

Amen.  

 


